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Vrijwillige bijdrage

Collectebonnen

A.Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 0,75 per bon, totaal dus
€ 15.00 per vel.

B. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 1,50 per bon, totaal dus
€ 30,00 per vel.

C. Vellen van 20 bonnen met een waarde van € 2,50 per bon, totaal dus
€ 50,00 pervel.

Bonnen kunnen besteld worden door overschrijven van € 15,00, € 30,00,
€50,00 (of een veelvoud daarvan) op bankrekening NL 91 ABNA 0520
2278 67 ten name van de Protestantse Gemeente te Breda (met
vermelding van de gewenste soort vellen)

Financién

Protestantse Gemeente Breda:

ABN AMRO NL91 ABNA 05202278 67

Diaconie Protestantse Gemeente Breda:

ING bank NL89 INGB 0001 0708 50

ZWO groep Protestantse Gemeente Breda/Ginneken:
ING bank NL14 INGB 0001 5429 41




Meditatie

Recent luisterden we in een viering naar het Kyrie van de
band Lev. Zij beginnen hun kyriegebed met de zin:
‘hebben wij het U moeilijk gemaakt, om nog in ons te
geloven. Een indrukwekkend begin. En zo pijnlijk actueel.
Als we kijken naar het onrecht in de wereld.

Kyrie van Lev

Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om neg in ons te geloven?

Mu de wereld in brand lijkt te staan
Maar het Heilige vuur lijkt te doven

Heer ontferm U,
Ontferm U
Over ons

Hebben wij het U moeilijk gemaakt

Om steeds weer naar ons te |uisteren?

Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land
Maar wij over Uw liefde slechts fluisteren

Heer ontferm U
Ontferm U
Over ons

Dagblad Trouw kopte vorige week met de titel 'hoe blijf je
hoopvol in een wanhopige tijd. Want dat lijkt het soms.
Hoe moeilijk is het dan soms om hoopvol te blijven? Het is
goed om te beseffen dat hoop iets anders is dan
optimisme. Optimisme is een passieve overtuiging dat het
goed komt, maar hoop... hoop is het blijven kiezen voor
het goede, zelfs als je geen idee hebt of het zal helpen.
Maar dat je blijft leven zoals je denkt dat het goed is. We
denken misschien ‘als ik iets doe, dan moet dat een
probleem oplossen; maar dat hoeft niet zo te zijn. Er zijn
veel manieren om de wereld zachter te maken.

Hoop is het handelen op basis van de overtuiging dat wat
je doet betekenis heeft, ongeacht of het iets oplost. Hoop
is de overtuiging, of het vertrouwen dat je, hoe
bescheiden ook, nog iets kunt doen, al is het alleen al
meeleven.

Hoop gaat dan over ‘het goede doen. Het wordt zelfs wel
eens 'kleine goedheid’ genoemd. Het kleine goede zit in
kleine gebaren van zorg en aandacht voor de ander. Het
kan gaan om een glimlach, een vriendelijk woord. Een
gebaar of handeling zonder dat we er iets voor terug
verwachten.

Dirk de Wachter vertaalt het als
volgt: het is de mens die er voor u
is. De mens die iets voor u doet. lets

kleins. lets ogenschijnlijk
onschuldigs. Het gaat om
eenvoudige maar  diepgaande
daden van vriendelijkheid,

mededogen en zorgzaamheid die we kunnen tonen in ons
dagelijks leven. In het kleine goede schuilt de kracht van wat
ons mensen tot mensen maakt.

Het kan gaan om eenvoudige handelingen van er zijn voor
de ander, zonder verwachtingen of voorwaarden. Het gaat
om die vraag: hoe is het met u? is er al nieuws? Gaat het
wel een beetje?

Het kleine goede gaat om de bereidheid om ons te
openen voor de ander, om ons te laten raken door hun
behoeften en lijden, en om actief te reageren met
mededogen en zorg. Het is de erkenning dat we
verantwoordelijk zijn voor de ander, zelfs als we geen
directe relatie met hen hebben.

En daaruit putten we misschien weer hoop. Jezus leefde
dat als geen ander voor. In de Bergrede maakt hij dat
glashelder. ‘Gelukkig of zalig' hij de
zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters. Juist
de mensen die in hun kwetsbaarheid trouw blijven aan
wat goed is. Daarmee keert hij de logica van macht
radicaal om: het is niet de sterkste die wint, maar degene
die blijft liefhebben. Het gaat hem niet om grootsheid,
maar om Om gebaren van
mededogen. Juist daar wordt het Koninkrijk van God
zichtbaar.

noemde

trouw in het kleine.

En zo proberen we te midden van alles wat er om ons heen
gebeurt, hoopvol te blijven- juist nu. Vertrouwend op de

Eeuwige. Thijske Fraanje
Inhoud:

B eeuneona b Meditatie

W sinas v e ree Actueel

r A In gesprek met...

B st nansinernaserii Algemeen Kerkelijk Nieuws

p |1 ERERERRRRES Diaconie

T2lidiiiiinias Rondom de wijkkerken

16,17, 18 ...Jeugd
b I - ey Vieringen




Oecumenisch leerhuis in de Lucaskerk
Voor alle leerhuisactiviteiten geldt: iedereen is van harte welkom!

Het leerhuis wordt georganiseerd door: Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) en de Protestantse
Wijkgemeente in de Markuskerk en in de Lucaskerk in Breda.

We kijken terug op een geslaagde avond in mei over Emmaus Langeweg. Fred Huneker is daar vanaf 1997 werkzaam als
coordinator. Hij is een goed verteller en we hingen aan zijn lippen. In Langeweg wonen mensen die het even zelf niet
meer kunnen en ze worden in een paar jaar weer op weg geholpen om zelfstandig verder te gaan. Het motto is “je bent
geen probleem, je hebt een probleem! En daarnaast heb je talenten!” en Fred zegt: “Het is mooi om te zien dat iemand
die als een dood vogeltje binnenkomt hier met rechte rug de deur uitloopt” We hadden een inspirerende avond.

We zijn alweer druk bezig geweest om een mooi programma voor
het najaar samen te stellen. |k deel alvast de informatie voor
september, de rest volgt in het volgende nummer van Samen.

Op zaterdag 13 september willen we een uitstap maken naar het
museum Fenix in Rotterdam.

In Fenix bekijk je migratie door de ogen van internationale
kunstenaars. Of je laat je meevoeren langs de honderden
documentaire foto's in The Family of Migrants. In Het Kofferdoolhof

hoor je persoonlijke verhalen van reizigers zelf.

Geef je op via: joycerijke@gmail.com.

Foto: Museum Fenix Rotterdam

In de vredesweek komt Thomas van Gool. Hij is projectleider Israél-Palestina bij vredesorganisatie PAX. Eerder woonde
en werkte hij een aantal jaar op de Westelijke Jordaanoever en studeerde hij Midden-Oosten politiek in Londen. Thomas
combineert het zo goed mogelijk ondersteunen van Israélische en Palestijnse vredes- en mensenrechtenactivisten en
organisaties, met de inzet voor een beter Nederlands beleid ten aanzien van Israél-Palestina. Tijdens deze avond zal
Thomas wat meer vertellen over de huidige situatie in Israél-Palestina en het vredeswerk van PAX. Natuurlijk zal er ook
genoeg ruimte zijn voor vragen en gesprek.

Deze leerhuisavond houden we op maandag 22 september. Vooraf wordt er gekookt en kunt u gezellig mee-eten.
Geef je voor de maaltijld op voor vrijdagavond 19 september via de intekenlijst of via de website:
www.PKNBreda.nl/formulier.

Namens de werkgroep Leren en Ontmoeten,
Joyce Rijke



Leerhuis met Rabbi Tvzi Marx in Eindhoven

De Classicale werkgroep Kerk en Israel organiseert voor het 26e jaar het leerhuis met rabbijn Tzvi Marx, welke start in
september 2025 in Eindhoven. Wij nodigen alle geinteresseerden, predikanten en gemeenteleden, hiervoor uit.

Voor meer informatie:

https://joods-christelijke-dialoog.nl/26e-leerhuis-eindhoven-met-tzvi-marx/
Tienke de Vries- van Yperen,

secretariaat kerkenisraelzuid

Zomerprogramma Michaelkerk en Markuskerk

In de Michaelkerk de volgende activiteiten:

Woensdag 16 juli, start 12:30 uur (inloop 12:00 uur): lezing door Pater Rian Supardi over de historie van zijn
congregatie, de SVD.

Woensdag 23 juli, start 14:30 uur (inloop 14:00 uur): orgelconcert van werken van Bach en Mendelsohn door Wouter
van der Wilt en zang van sopraan llse van der Wilt, o.a. Music for a While (Purcelli} en Pie Jesu (Fauré)

Woensdag 30 juli, start 14:30 uur (inloop 14:00 uur): Zuid-Amerikaanse muziek met zangeres Conchita.

Salsa, tango en lichte jazz.

Woensdag 6 augustus, start 14:30 uur (inloop 14:00 uur): lezing "De vlucht uit Breda", door historicus Peter Haagh.

In de Markuskerk 2 luchtige zomerfilms:

Dinsdagmiddag 15 juli: film "A good person” (2023). Inloop 14:30 uur, start film 15:00 uur. Na betrokken te zijn bij een
fataal ongeluk, valt het leven van Allison (Florence Pugh) uit elkaar. Wanneer haar dieptepunt bereikt lijkt te zijn, is het
de onwaarschijnlijke band met haar schoonvader (Morgan Freeman) die haar de waarde van het leven weer doet inzien.
"A Good Person" is een verhaal over acceptatie, vergiffenis en de schoonheid van het leven.

Duur 128 minuten, met pauze. Om 18:00 uur maaltijld waarvoor je je moet opgeven bij Miny Smaling
(j.smaling@planet.nl). Voor film en voor maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Dinsdagmiddag 19 augustus: Film wordt nog bekend gemaakt. Inloop 15:00 uur, start film 15:30 uur.

Om 18:00 uur maaltijd waarvoor je je moet opgeven bij Miny Smaling (j.smaling@planet.nl).

Voor film en voor maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Je bent van harte welkom bij alle activiteiten.
Victor Witter

Oecumenische viering Zuiderhout

Oecumenische viering in de kapel van Park Zuiderhout
{Arnold Janssenlaan 46, Teteringen)

op donderdag 28 augustus van 15:45 - 16:15 uur

met pater Kees Maas en ds. Ton van Prooijen

Als Protestantse Gemeenten van Oosterhout en Breda zijn we drie keer per jaar betrokken bij een kerkdienst in Park
Zuiderhout, afwisselend met Bernadette de Groot en Ton van Prooijen als voorganger.
De komende tijd zal het Missiehuis ingrijpend worden gerenoveerd. Dat geeft zoveel overlast dat de dagelijkse
Rooms-katholieke vieringen naar het einde van de middag moeten worden verplaatst.
Een mooie aanleiding om te kijken of we van onze protestantse diensten een oecumenische viering kunnen maken,
samen met pater Kees Maas.
In de vieringen rond Kerst en Pasen zingt het Vrijetijdskoor. De derde dienst valt aan het eind van de zomer. Dan is het
niet haalbaar om een koor te regelen. Het samen zingen wordt erg gewaardeerd, maar dat vraagt wel dat we met
voldoende mensen zijn. Daarom doen we een oproep aan Bredase en Oosterhoutse kerkleden: Van harte welkom bij
deze oecumenische viering. Samen gaan we een prachtig koor vormen!

Ds. Ton van Prooijen



HipHelpt Breda maakt een nieuwe start S
Want -ﬂé'l.’:’?ﬂ magkt r|JK

HipHelpt maakt in Breda een nieuwe start bij stichting Hart voor Breda Noord.

Samen met het ondernemersnetwerk ANDERS Breda worden hulpvragen van mensen uit Breda opgepakt, door

vrijwilligers en door bedrijven.

Allerlei soorten hulpvragen komen langs, van het leggen van een vloer tot hulp bij boodschappen.

Daarom zoeken we vrijwilligers, ondernemers, helpdeskmedewerkers en een codrdinator.

lets voor jou? Neem gerust contact op voor meer informatie!

Heb je hulp nodig? Aarzel niet om je hulpvraag in te dienen bij hiphelpt.nl/breda

% Word vrijwilliger bij HipHelpt — en maak écht het verschil!

Bij HipHelpt geloven we dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Daarom verbinden we mensen die hulp nodig
hebben aan betrokken buurtgenoten - vrijwilligers zoals jij!

= Wat kun jij betekenen?

Als vrijwilliger help je met kleine, praktische dingen: een boodschap doen, vervoer naar een afspraak, een luisterend oor.
Je bepaalt zelf wat bij je past en hoeveel tijd je geeft.

® “Het is zo waardevol om gewoon even tijd te maken voor een ander. En het geeft mijzelf ook veel voldoening!” - een
HipHelpt vrijwilliger

Sluit je aan bij ons team en help je buurt een stukje mooier maken!

A Interesse? Meld je aan via hiphelpt.nl/hulp-bieden

L Gezocht: Helpdeskmedewerker (met vergoeding)

Ben jij sociaal, georganiseerd en werk je graag achter de schermen? Word helpdeskmedewerker bij HipHelpt!

E Wat ga je doen?

Je bent het eerste aanspreekpunt voor hulpvragen. Je luistert, registreert de hulpvraag in ons systeem en kijkt welke
vrijwilliger past bij de hulpvrager. Je werkt in een klein team en krijgt training en begeleiding.

© Tijdsbesteding: 4-8 uur per week (in overleg)

%/ Wat vragen we?

» Goede communicatieve vaardigheden

= Basis computervaardigheden ((‘::’
= Hart voor mensen

#% Wat bieden we?

- Zinvol werk en veel dankbaarheid

» Ondersteuning en training

- Fijne werksfeer in een betrokken team
- Een royale vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding
Interesse? Neem contact op via lL.schouten@hiphelpt.nl

% Vacature Regioleider Breda (16-32 uur)

Hart voor Breda Noord zoekt een Regioleider voor het opbouwen van het ondernemersnetwerk ANDERS Breda en het
codrdineren van hulp via HipHelpt Breda.

Wat ga je doen?

- Verbinden van ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties
« Codrdineren van hulpvragen en het matchen met vrijwilligers

- Organiseren van netwerkbijeenkomsten en activiteiten

Wie ben jij?

- Sociaal, ondernemend en zelfstandig

+ Goed in organiseren en communiceren

- lemand die gelooft in geven en verbinden

Wat bieden we?

- Zinvol en veelzijdig werk met zichtbare impact BY‘
- Een sterk team van betrokken collega’s

» Training, begeleiding en coaching voor het uitvoeren van de functie

- Een digitale toolkit om de werkwijze van ANDERS en HipHelpt eigen te maken

- Salarisindicatie: €2600 - €3000 per maand (op basis van 32 uur per week) en goede secundaire voorwaarden.

oorol

5 Meer info of solliciteren? Ga naar www.hartvoorbredanoord.nl/vacatures
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In gesprek met ...

... Rani Kulik

Rani is sinds het voorjaar vertrouwenspersoon van onze
kerken. Reden genoeg om eens met haar te gaan praten.

Ik ben eerst benieuwd naar haar voornaam. Die had ik nog
niet gehoord. Rani vertelt dat haar vader in Indonesié had
gewoond en daar de naam Maharani was tegengekomen.
Dat betekent koningin. De burgerlijke stand toentertijd
wilde deze naam niet accepteren. Daarom hebben ze het
afgekort tot Rani, wat wel mocht.

Rani is opgegroeid in Den Haag samen met haar jongere
broer. Van jongs af aan hielp zij al mensen en kinderen,
dat zit in haar aard. En misschien ook wel omdat ze als
kind al de scheiding van haar ouders moest verwerken.
Gelukkig had ze een heel goede band met haar
grootouders. Opa was dominee
Hervormde kerk. Rani’s ouders hebben haar niet laten

in de MNederlands

dopen. Ze heeft wel op een Engelse zondagsschool
gezeten. Toen ze 15 jaar was heeft ze een ernstig
auto-ongeluk meegemaakt, waarbij de moeder van het
gezin waar ze had opgepast, is overleden. Dat heeft een
grote impact op haar gehad, mede daardoor heeft ze zich
op haar 23e wel laten dopen.

Op haar 16de is ze het huis uit gegaan. Ze las een
advertentie over een baan in Noordwijk bij de dr. mr.
Willem van den Berghstichting, (wat nu woonzorgpark
Willem van den Bergh heet), waar mensen met een
verstandelijke beperking woonden. Dat heeft ze 3,5 jaar
gedaan. Toen ging ze weer terug naar Den Haag, waar ze
Theo had leren kennen. Ze had eerst administratief werk
bij de bank Mees en Hope, maar ging al snel bij de nieuwe
man van haar moeder werken, die een Russisch restaurant
had in Den Haag.

Een leuke anekdote, een groep mannen kwam eten en één
man dacht grappig te zijn en begon Rani haar arm te
kussen van onder naar boven. Rani was daar niet van
gediend en voor ze het wist had ze die man met zijn neus
in zijn bord geduwd. Ze schrok er zelf van. Maar haar
stiefvader vond dat ze goed gehandeld had.

Ze trouwde op haar 20ste met Theo. Theo kreeg eind 1970
werk in Terheijden en ze verhuisden daarom naar Breda.
Eerst woonden ze in de lpelaar, later in het Ginneken en
sinds 1993 in Princenhage, waar ze nog steeds met veel
plezier woont.

Begin 1971 werd hun eerste zoon geboren en na 3 jaar de
tweede zoon. Ze woonden tegenover een peuterspeelzaal
en daar heeft ze een aantal jaar met plezier gewerkt. Zeker
omdat ze de jongste zoon ook kon meenemen.

Vlorig jaar is haar man helaas na een ziekbed overleden.
Met haar zonen, schoondochters en 2 kleindochters
hebben ze een mooi afscheid gehad in de Johanneskerk,
geleid door Ds. Henrieke ten Thije.

Rani zelf heeft bijna 25 jaar bij het Waterschap gewerkt in
een aantal verschillende functies waaronder secretaresse
van de dijkgraaf. In die tijd werd ze gevraagd om
vertrouwenspersoon te worden, toentertijd was dat een
nieuwe taak.

Deze vertrouwenspersoon is er om werknemers te
beschermen tegen ongewenst gedrag en psychosociale
arbeidsbelasting. Dit is een belangrijke stap in de richting
van een gezondere en veiligere werkomgeving. Ze heeft
het altijd met veel plezier gedaan.

Ze is nu al 12 jaar met pensioen en nog steeds komen
oud-collega’s met haar praten. Ze vindt het heel belangrijk
om een luisterend oor te bieden aan mensen die daarom
verlegen zitten. Mensen die “in de shit zitten', zoals ze dat
zelf zegt, moeten de kans krijgen om hun hart te luchten.

Ze kerkt al jaren in de Johanneskerk waar menigeen haar

kent. Vanuit die achtergrond is ze dus voor onze
protestante kerken in Breda de vertrouwenspersoon.
Joyce Rijke




Algemeen kerkelijk nieuws

Wat te doen bij overlijden?

De uitvaartbegeleider zal zo snel mogelijk het tijdstip van
de ceremonie en teraardebestelling of crematie willen
vastleggen bij het uitvaartcentrum. Wanneer u
betrokkenheid van een predikant of pastor wenst bij het
afscheid, laat de uitvaartbegeleider dan eerst bellen met

Uit de (kleine) kerkenraad, 15 mei 2025

MNa de opening door Paul uit het dagrooster, een stuk uit
Johannes 14, beginnen we de vergadering met gebed.

We gaan de tafel rond en kijken terug op wat er goed
gegaan is de laatste periode. We vullen elkaar aan en zijn
blij met de vieringen in de 40-dagentijd, de Paascyclus en
de grote opkomst bij de 5 mei-maaltijd. Ook zijn we blij
dat vrijwilligers de familie Khalaf in de Markuskerk graag
willen blijven ondersteunen, en later in de vergadering
besluiten we dat ze, als het aan ons ligt, zeker nog een jaar
kunnen blijven.

Daarna zijn er veel praktische punten die we afstemmen,
hierbij een aantal:

- Alle contracten rond Johanneskerk en Markuskerk zijn
rond, de commissie van goede diensten die heeft mee
gekeken en gelezen wordt bedankt voor hun werk op de
achtergrond.

- Thijske haar contract met ons is zo goed als rond, 1
september zal ze volledig voor ons werken.

Het nieuwe beleidsplan wordt nog een keer kort
doorgenomen en is klaar voor besluitvorming op de Grote
Kerkenraad 16 juni.

« Onze vertrouwenspersoon Rani Kulik komt samen met
Mieke Ton
vertrouwenscommissie, de

Frankfoorder en van Prooijen in de

procedures worden de

een van de pastores van de Protestantse Gemeente
Breda, zodat het tijdstip in goed overleg met hen
vastgesteld kan worden: Thijske Fraanje (06-14762611),
Hanny den Ouden (06-48549088) of Ton van Prooijen
(06-29283935).

komende tijd vastgelegd en we willen deze ook een plek
geven op onze website.

« We evalueren het werkplan 2025 en bespreken wat we
nog moeten oppakken.

- Voorbereiding Grote Kerkenraad: welk onderwerp na de
pauze? Ton en Andries nemen dit op.

- Zomerdiensten in de Grote Kerk: we kunnen parkeren op
het Kasteelplein. Maak er gebruik van!

- Jaarrekeningen 2024 van Diaconie en Kerkrentmeesters.

- Bestuur Grote Kerk zou graag op onze volgende
vergadering langskomen voor overleg. We nodigen hen
uit voor onze vergadering 26 juni.

- Er wordt gekeken of we met een aantal jongeren een
tegenbezoek aan Wismar kunnen brengen.

Inhoudelijk gaan we in op het visiedocument dat de
werkgroep ‘Kerk in de Stad’ heeft opgesteld. We hebben
een paar kleine opmerkingen. Die =zullen worden
meegenomen. We zijn blij met de richting en constateren
dat we graag helpen met de verdere uitwerking.

We sluiten af door samen een lied te zingen. Die
verbinding van stemmen weerspiegelt altijd de eenheid
die we met elkaar zoeken.

Andries van der Vegt, Voorzitter

Impressie van de Gospeldienst tijdens het Jazzfestival in de Grote kerk
met Hemelvaart. De foto is genomen door Gijs van Mourik



(opnieuw) kennismaken met Thijske

Op dit moment ben ik mijn werk bij de Inspectie
gezondheidszorg en jeugd aan het afronden. Het is
bijzonder om na 26 jaar de Rijksoverheid gedag te zeggen.
Nu ik 50 geworden ben, mag ik de stap zetten die ik als
17-jarige eigenlijk al wilde zetten: fulltime gaan werken
voor de kerk. Een stem waar ik na al die jaren dan echt
naar luister. En hoe bijzonder is het om dat in Breda te
mogen doen!

“Ik geloof in een kerk die
dichtbij mensen staat.
Waar iedereen
onvoorwaardelijk welkom is.
Waar we vanuit verbinding

Een korte terugblik. Ik heb een mooie
tijd gehad bij de Rijksoverheid. Ik heb
veel mogen zien en doen en ik heb
geprobeerd mijn steentje bij te dragen
aan het oplossen van maatschappelijk
problemen. De laatste jaren heb ik
vooral meegewerkt aan
kwaliteitsverbetering van de medische
zorg en palliatieve zorg in detentie, de
medische zorg op terroristenafdelingen,
bij eet- en drinkstakers in
detentiecentra en deed ik toezicht op
medische zorg in asielzoekerscentra,
noodopvang en Ter Apel. Daarnaast
hielp ik bij de ontwikkeling van
palliatieve zorg in detentie en zette ik
moreel beraad en ethiekondersteuning op binnen de
Rijksoverheid en werd ik familie-inspecteur. Daarvoor
werkte ik lange tijd bij het Ministerie van VWS, waar ik
eerst advies- en beleidswerk deed en later
debatvoorbereiding voor Tweede en Eerste Kamer.

Tijdens mijn werk bij de Rijksoverheid studeerde ik al een
aantal jaar theologie. Ook deed ik een vierjarige
deeltijdopleiding voor contextueel pastoraat.

Vanuit die ervaring, werd ik in 2023 benaderd met de vraag
of ik ook voor de PGB wilde werken. Dat deed ik met heel
veel voldoening, naast mijn werk bij de 1GJ. Ik merkte ook
dat het werk in de kerk zo ontzettend goed bij me past dat
het voor mij tijd is de overstap te maken en helemaal voor
de kerk te gaan werken.

Ik ben blij dat ik eerst het werk bij de Rijksoverheid heb
gedaan, omdat ik als mens heb kunnen groeien en
levenservaring heb opgedaan die ik in het werk in de kerk
goed kan gebruiken.

Afscheidslezing IGJ

Bij de IGJ hield ik een afscheidslezing over ‘moed’ Dat het
zo belangrijk is bij de Rijksoverheid — juist in deze tijd - om
de moed te hebben om het goede te blijven doen. Ik
haalde een citaat aan van Mariann Budde, schrijver van
het boek ‘durf moedig te zijn": Het lef om moedig te zijn
wanneer het er echt op aankomt, vraagt om een leven vol
kleine beslissingen die ons een weg laten bewandelen van
zelfbewustzijn, aandachtigheid en een bereidheid om
risico’s te lopen voor datgene wat in onze ogen het goede

en bezieling met elkaar
samen werken en 7o
gastvrij, midden in het
leven staan. Daar wil ik
graag mijn steentje aan
bijdragen”

is. Het is heel begrijpelijk als we aarzelen, want de
beslissing om te gaan betekent noodzakelijkerwijs dat de
ene plek verlaten voor een andere, dat we het vertrouwde
loslaten voor iets onbekends. De reis (om iets moedigs te
doen) begint ver voordat wij de eerste stap zetten, met
een innerlijke aansporing, een gebeurtenis die alles in een
stroomversnelling brengt of een uitnodiging die ons
overvalt.

En met deze afscheidslezing bouwde ik
als vanzelf een brug naar mijn nieuwe
werkzame leven.

Vooruitkijken en kennismaken

Vanaf 1 september ben ik fulltime
verbonden aan de PGB. Ik zie er enorm
de PGB al
vertrouwde en bekende omgeving is,
wil ik graag tijd investeren in (nadere)

naar uit. Hoewel een

kennismaking. |k zal in september en
oktober een aantal momenten plannen
- met name in de Johanneskerk -
waarop we elkaar kunnen ontmoeten.
Ook met de kinderen plan ik graag een
gezellige middag in om elkaar (nog)
beter te leren kennen. Via de QR kan je
je al inschrijven, maar dat kan
natuurlijk ook na de zomer. lk zal de link

naar het formulier ook via de digitale versie [§]
/ S'amen op zondag delen, zodat je er op he:
kan klikken. Inschrijven kan natuurlijk ook 38

. o e
met een telefoontje of een mailtje.

Verder zal ik vanaf 1 september al het werk

oppakken dat bij deze prachtige functie hoort. Bij deze
mooie stap hoort voor mij ook dat ik de komende jaren
zo'n anderhalve dag per week zal besteden aan het verder
afronden van de studie Theologie.

Wie is Thijske nog meer?

Ik heb uitgebreid over mijn werkzame leven verteld. Maar
wie is Thijske nog meer? |k ben getrouwd met Sander,
moeder van Anna (21), Natan (19) en Naomi (16). We
wonen samen met ons hondje Luna en mijn moeder aan
de rand van Breda. In mijn vrije tijd lees ik graag, ben ik
graag met mijn gezin bezig, gaan we naar musea en
houden we allemaal enorm van muziek!

Ik ga deze zomer opladen om met volle energie vanaf 1
september aan de slag te gaan!

Thijske Fraanje



Diaconie

Breda-Wismar-Arad WISMAR:ARAD

Nieuwe honing, handcréme, voetencréme en lippenbalsem uit Arad

Op 6 juli staan wij met de honing in de Grote Kerk. Mocht u dan niet in de gelegenheid zijn: :
geen nood! Wij proberen ook een van de andere Zomerdiensten nog in de Grote Kerk ~O3 FIvmoow!
aanwezig te zijn.

En bestellen kan uiteraard ock via: w.frankfoorder@hccnet.nl of bel 076- 5146523,

Zoomcontact 3 juni

Dinsdagavond 3 juni was er opnieuw via Zoom contact met mensen uit Wismar en Arad en spraken wij, samen met de
leiding van onze Next Levelgroep, met hen over het komende bezoek van onze tieners aan Wismar dat plaats zal vinden
van zaterdag 11 oktober t/m maandag 13 of dinsdag 14 oktober. Met Arad spraken wij over het laatste transport en
de nieuwe honing. Ook een bezoek van enkele gemeenteleden uit Wismar aan Breda kwam ter sprake en zal verder
worden uitgewerkt.

Al met al is dit een goede manier om met elkaar in contact te blijven en de volgende datum (3 september om 19.00u.) is
alweer genoteerd.

Jaarverslag 2024

Het jaarverslag van 2024 is klaar. Als u of jij eens wilt lezen wat er zoal gebeurt in de contacten met onze
partnergemeenten in Wismar en Arad stuur dan even een mailtje naar Pieter Harder (pieter.harder@ziggo.nl) of kijk op
www.pknbreda.nl/diaconie

Een goede zomer toegewenst en een hartelijke groet mede namens Annet, Wilma, Pieter, Graham en Rob,
Mieke Frankfoorder (vz)

Noodopvang asielzoekers

Het zijn rustige tijden in de Noodopvang Markuskerk. Na de nationale feestdagen en
vakantie gaan de kinderen Khalaf weer naar school, sportclub en, met vader, naar
zwemles. De beide ouders bezoeken hun taallessen in de bibliotheek. Af en toe krijgen we
vrolijke foto's vanuit het zwembad in onze groeps-app. Dan is er weer een vrijwilliger met
de familie Khalaf mee naar zwemles geweest. Die wil dan de waterpret met ons delen.
MNatuurlijk is dat leuk, maar “leuk” is niet het enige motief voor de zwemlessen. Door de
familie Khalaf te informeren over de gevaren van water en zwemlessen aan te bieden,
begeleiden we hen naar een veilig leven in het waterrijke Nederland. Dat voorkomt
gevaarlijke situaties. En, de zwemlessen werpen vrucht af. Inmiddels behaalde vader
Hussein Khalaf zijn zwemdiploma A. We feliciteren hem daarmee van harte.

We krijgen nog wel eens de vraag waarom het zolang duurt eer de familie Khalaf wat hoort over hun asielaanvraag. Dat
heeft alles te maken met de achterstand bij de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de overheidsinstantie die de
asielaanvragen behandeld. Volgens recente cijfers van de IND waren er in maart 2025 45.160 openstaande
asielaanvragen. Daarvan waren er 18.250 tussen 6 en 15 maanden oud en waren 17.480 zaken zelfs al ouder dan 15
maanden. Zes van die gevallen wonen dus in de Markuskerk.

Terwijl de familie Khalaf wacht op de volgende stap in hun asielprocedure nadert het einde van het schoolseizoen en
daarmee een beslismoment. We hadden afgesproken om de familie tot het eind van het schooljaar onderdak te bieden.
En nu? Na raadpleging van de vrijwilligers, het Sectieteam Markuskerk/Lucaskerk, het College van Diakenen en de
Kleine Kerkenraad is unaniem besloten om nog een schooljaar door te gaan. Dat wil zeggen voor zover dat aan ons is
om dat te besluiten natuurlijk. Het kan altijd zijn dat COA of IND anders besluiten, maar ons voornemen ligt er in ieder
geval.

Namens TOM-LJ (Team Opvang Markuskerk/Lucaskerk/Johanneskerk)
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Voorinburgeringscursus STICHTING

“Hallo, ik ben je nieuwe buurman” I N L IA

“Trring’, Noah doet zelf maar even het geluid van een bel na. Hij staat voor Foundation
een denkbeeldige deur. Achter de deur: Achmed. In kleine groepjes oefenen

ze deze ochtend les 18 uit het boek TaalCompleet: jezelf voorstellen. Dit clubje voert een korte dialoog. “Hallo, ik ben
MNoah, ik ben de nieuwe buurman “Dag Noah, ik ben Achmed. Wil je binnen komen, wil jij koffie?” "Ja graag, heel
lekker.

Ze leren razendsnel, de cursisten van de INLIA Academie. De Academie opende in april. Locatie: de kerk van het
Apostolisch Genootschap in Groningen-Zuid. 14 mensen uit de crisisopvang van INLIA in de stad Groningen volgen er
de voorinburgeringscursus. In die crisisopvang van INLIA zitten asielzoekers voor wie het COA geen plek heeft.
Voornaamste doel van de voorinburgeringscursus is dat ze sneller kunnen deelnemen aan de Nederlandse
samenleving, zeker als ze straks een verblijfsvergunning krijgen.

Het leerplezier en de motivatie spatten er van af. Het oefenen met de dialogen gaat steeds vlotter. Het groepje van 3 dat
onder leiding van klasse-assistent Margreet bezig is, kletst al een behoorlijk eind weg. "Waar kom jij vandaan?” Mustafa
probeert eens even iets nieuws en antwoordt verrassend: “lk ben Nederlands” “Oh’, reageert Noah gevat, “Maar je
spreekt heel slecht Nederlands?” Hilariteit alom.

Verschillende niveaus

Even is er nog een lastig taalmoment als een cursist vraagt of de ander familie heeft hier. “Nee, wel een broer” Het
verschil tussen gezin en familie behoeft duidelijk uitleg. Er komt vervolgens ook nog een moeilijk woord voorbij op de
vraag of de cursist getrouwd is: “lk ben vrijgezel” “Weten we wat dat woord betekent?’, vraagt Margreet. Ja hoor: “Hij is
niet getrouwd.”

In twee andere ruimtes in het kerkgebouw oefenen
groepjes met twee ervaren docenten: Helena en
Peter. Zij zijn beiden bevoegd Nederlands als tweede
taal te onderwijzen en worden bijgestaan door in
totaal vijf klasse-assistenten. Zodat er drie keer in de |
week les kan worden gegeven. Dan hou je het tempo |||
er lekkerin. .
Bovendien krijgen cursisten zo les op drie
verschillende niveaus, passend bij hun ontwikkeling.
ledere deelnemer heeft een eigen lesboek gekregen,
met potlood en een gummetje voor het huiswerk.
Dat wordt trouw gemaakt, blijkt als klassikaal de
vragen en antwoorden van het huiswerk worden
doorgenomen.

Soep met doperwten \\
De lessen duren tweeéneenhalf uur en daarna sluit |

het gezelschap de ochtend af met een gezamenlijke
lunch. Ook de gastheren en/of -vrouwen van de kerk sluiten daarbij aan. Eerst was het zo dat zij de lunch bereidden en
klaarzetten, maar al snel namen de cursisten initiatief om zelf iets te koken en ook de tafel te dekken. Vandaag heeft een
van de vrouwelijke deelnemers een heerlijke soep bereid.

Matuurlijk wordt ook de lunch aangegrepen als leermoment. "Wat is de naam van dit?’, de vrouw houdt een lepel met
soep omhoog en wijst op het groene bolletje. Een doperwt. Drie mensen herhalen het woord. Ook de woorden
aardappel, paprika en bouillon worden geoefend. “Mag ik van jou het brood?” “Ja, zeker, alsjeblieft”

De cursisten zijn ook al aangesloten bij de maandelijkse lunch die het Apostolisch Genootschap organiseert voor
ouderen. Voor iedereen fijn, en zoals een van de cursisten zegt: "Je voelt dat je erbij hoort” Het is een pilot, deze
voorinburgeringscursus, en die lijkt nu al geslaagd. “Dag’, roept een van de cursisten bij het afscheid, “Fijn je te
ontmoeten.” Die gaat het inburgeringsexamen wel halen.

Margot de Jong



Rondom de wijkkerken

Sectie Johanneskerk, wat ter tafel kwam

In juni hield de Wijkraad Johanneskerk, het sectieteam
actief rondom de Johanneskerk, een korte vergadering ter
afsluiting van het seizoen. We heten Thijske Fraanje
welkom. Zij is voor het eerst in ons midden en gaat vanaf
september (ook) in ons deel van de gemeente aan de slag.
We wensen haar daarbij veel succes en Gods zegen toe.

Het belangrijkste te nemen besluit van deze vergadering
betrof de geplande openluchtdienst tijdens Pinksteren.
Gezien de weersverwachting moesten we helaas besluiten

om die naar binnen te verplaatsen. Gelukkig is het
uiteindelijk toch een mooie dienst geworden.

Daarnaast spraken we nog over de lopende zaken zoals de
missionaire en diaconale activiteiten en de voorbereiding
van de Startzondag. We sloten de vergadering af met het
gezamenlijk zingen van een lied en hadden daarna nog
een gezellig samenzijn.

Namens de Wijkraad Johanneskerk, Leon Geschiere

Druk bezocht Koffiecafé voor senioren op 14 juni

“Wat is het geweldig om buurtgenoten te ontmoeten op
een gezellig terras bij zo'n mooie tuin!”. Deze quote van
een van de ruim 60 gasten op het Koffiecafé voor
senioren treft precies het doel van deze middag. Alle
ingrediénten voor gezelligheid waren dan ook aanwezig:
enthousiaste terrasbediening door Giulia, Hannah en
Leah, live muziek door John Chimney - er werd zelfs op
gedanst(!) - allerlei lekkernijen gebakken door vrijwilligers
van de parochie,
Lucashof, en ... de zon scheen gelukkig!

het shoppen van plantjes uit de

Kerkleden die i.v.m. leeftijd en lichamelijk ongemak niet
meer de zondagse dienst kunnen bezoeken konden nu
weer veel oude bekenden spreken.

De middag was als onderdeel van het Wijkfestival
georganiseerd door de Lucaskerk (protestantse gemeente
en de parochie) in samenwerking met o.a.
Bewonersnetwerk Haagse Beemden Verbindt, HB-Events,
De Zonnebloem, KBO Breda-Haagse Beemden, Clement,
Alwel, vrijwilligers van de Lucashof en tenslotte de
gemeente Breda, die het evenement financieel mede
mogelijk maakte.

Veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers die deze middag
tot een geslaagd feest maakten!

De Lucashof, een fantastische plek voor ontmoeting!
Angela Koot en Dick de Man




Kerkdiner 2025

Je vindt het leuk voor andere mensen je specialiteit te koken? Je hebt zin een avondje uit te gaan eten met en bij
gemeenteleden? Wij wel en daarom organiseren we voor de eerste maal een gezamenlijk kerkdiner en wel op:
Zaterdag middag/avond

6 september 2025

Wat houdt het kerkdiner in:

Als je deelneemt meld je jezelf (incl. event. partner) aan via het onderstaande e-mailadres.

Je geeftin de e-mail aan welk onderdeel van de maaltijd je wilt maken. Je hebt drie keuzes t.w:

1. Voorgerecht

2. Hoofdgerecht

3. Nagerecht + koffie/thee

Het gerecht wat je maakt hoeft geen culinair hoogstandje te zijn, mag/kan koud of warm zijn en is voor max. 6 personen
(inclusief jezelf en je partner/maatje). We proberen bij het indelen iedereen zoveel mogelijk zijn/haar voorkeur te laten
maken, maar je snapt dat als iedereen alleen maar een voorgerecht wil maken het niet goed lukt. Je krijgt een week van
te voren te horen welk onderdeel je gaat maken (alle communicatie gaat via de e-mail).

Hoe werkt het verder:

-om 16.30 uur wordt je in de Johanneskerk verwacht. Het is handig als je met de auto komt vanwege de verspreiding
van de adressen. Daar drinken we een (alcoholvrije) aperitief.

-om 17.00 uur krijg je een schema waarop staat welk gerecht je waar eet. Uiteraard eet je het door jezelf gemaakt
gerecht bij je thuis.

-van 17.30-18.30 uur eet je dus ergens een voorgerecht.

-om 18.30 uur is het wisselen en ga je naar het adres van het hoofdgerecht.

- om 20.00 uur wisselen we weer en ga je naar het adres van het nagerecht.

- Afsluitend kom je rond 21.30 uur weer naar de Johanneskerk en borrelen we nog wat na.

Het is wel raadzaam om deze tijden goed aan te houden anders staan mensen voor gesloten deuren. Op deze manier zit
je steeds met anderen op drie verschillende locaties te dineren.

Als je mee wilt doen geef je dan op bij Aletta Vlaardingerbroek met een invulstrook die je ook bij haar kunt aanvragen als
je die nog niet hebt. Ben je alleengaand probeer dan een maatje te vinden die samen met jou iets klaarmaakt. We gaan
er vanuit dat je (per adres) een voor-, een hoofd- 6f een nagerecht voor je rekening neemt, voorkeur (1, 2 en 3) kun je op
de invulstrook aangeven

Inleveren uiterlijk véor dinsdag 15 juli bij Aletta Vlaardingerbroek, emailadres alettavl@planet.nl
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Zomerdiensten in de Grote Kerk

TN . Vreugg
»Q“@ma. A

Cin

zondag VREUGDE en...  voorganger(s)  namens

Ojuli . hoop Thijske Fraanje ~ Lucaskerk
13juli .. bevrijding Henrieke ten Thije Kruispunt
| lust
20 juli ;"ﬁ; ;Vl;i Bert Kuipers Laurentiuskerk
27 juli  ...vrede Hansv.d. Meulen  Jefta
/ \ Baug. ..deHeilige Geest Tom Rijken Schalmkerken
'ﬁ‘* .. : Ben Hendriksen
Ji | . 10aug. ..schoonheid en Ton . Prooijen Markuskerk
" {E 17 aug. ..recht Franck Ploum Ekklesia
TN , :
e i : ! Parkeren: auto’s op Kasteelplein
I)._ _r_.- R
{ t ! Meer informatie: www.pknbreda.nl

F\ ~ Aanvang 10.00 uur




Kerk

KRIMPENDE KERK?
GOD ZELF GAAT DOOR

ltijd weer spannend, de start van een nieuwe
groep voor het voorbereiden van de doop. Ik
kijk de kring rond en zie dit keer vooral tieners
en twintigers. Uit Sierra Leone, Maleisié, Eritrea,
Myanmar, Ghana, Iran, China en Nederland.
We doen een rondje: waarom zit je hier en waarom wil je
gedoopt worden? Ze hebben totaal verschillende verha-
len over waar ze vandaan komen en hoe ze tot geloof zijn

gekomen. Maar ze zijn allemaal gemotiveerd. En ze komen Fato: Xander de Roaj
allemaal ook met een bak vol vragen. Ik laat ze opschrijven
wat hun grootste vragen zijn aan God en éver God. Ds. Esther van Schie
is predikant voor het landelijk
De vragen buitelen over elkaar heen. Hoe kan je God werk onder migranten.

voelen? Hoe zit het met het lijden? Is de God van het Oude
Testament dezelfde als die van het Nieuwe Testament? Hoe
kom ik van mijn trauma af? En hoe zit het precies met de
Drie-eenheid?

Ik kijk even naar mijn collega. "“Mooi clubje’, sein ik. Daar zijn
we voorlopig nog niet mee klaar - en daar zijn we ook niet
snel vanaf. Dat wil ik ook helemaal niet. Het is me werkelijk
een eer om met deze jonge mensen op te trekken. Mensen
die op zulke verschillende stukjes land op deze aardbol het
levenslicht hebben gezien. Allemaal geschapen door de-
zelfde Schepper. Allemaal op zulke verschillende manieren
gestrand in de lage landen bij de zee. En allemaal ergens
in hun bestaan geraakt door de liefde van God. Dat willen
ze belijden. In al hun worstelingen is er de nieuwsgierig-
heid en openheid naar God, die relevant is voor hun leven.
Daarom willen ze zich laten dopen.

Het raakt me diep. Krimpende kerk? Vast wel. Maar God zelf
gaat door. Zijn Geest waait waar Hij wil en raakt door deze
mensen ook mij weer aan. Hier groeit zijn kerk. Gewoon
omdat Hij dat wil en bedacht heeft. En ik mag er zomaar

bij zijn, getuige van zijn, en mijn vijf broden en twee visjes

bijdragen. We zijn allemaal

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de {g es CI 1 ﬂp L’ ?‘I dG or
Protestantse Kerk in Nederland. petrus.protestantsekerk.n! aeze l , de Sche pper
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Zomerfeest 2025

Op 25 mei was het Zomerfeest op de Herenboerderij Klein
Dongen. We kunnen terugkijken op een geslaagde
middag met 40 personen uit de verschillende kerken
vanuit de Baronie. Ouders, grootouders en kinderen
vermaakten zich prima. Ock de predikanten van
verschillende kerken hebben zich laten zien. Bij de
ontvangst was er koffie, thee, limonade met heerlijk zelf
gebakken taarten, cakejes etc.

Het programma werd enthousiast aangepakt. Er werden
twee ploegen gemaakt en volwassenen en kinderen
moesten samenwerken om een stevig huis te bouwen
van lege dozen. Ze hadden behalve de dozen alleen
scharen en tape tot hun beschikking om dit te realiseren.
Het huis dat gereed was, mocht naar buiten en welke het

langst bleef staan in de wind, was de winnende ploeg.

Ds Henrieke ten Thije bracht het verhaal over op welke
grond je een huis kunt bouwen. Andere gedane

activiteiten waren; een kei beschilderen, sen levende
muur bouwen, voetballen, tekenen en steltlopen. Tot slot
een afscheidsdrankje met een hapje erbij. Wellicht komt
wie het gemist hebben.
Sonja van der Kraan

er een herkansing voor
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Overzicht activiteiten voor kinderen en jeugd 25 mei tot en met 24 augustus 2025

Kindernevendienst/Kinderkerk | Créche Next Level Gespreksgroep Familietafel
Datum Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed Breda-Breed
Geloofsopvoeding
voor ouders en
activiteiten voor
Tieners 12 t/m 15 Tieners 12 en 13 kinderen en tieners
Kinderen 4 t/m 11 jaar Kinderen 0 tot 4 jaar | jaar jaar 4 t/m 15 jaar
E.O. -jongerendag
/Andreea en Hans
van Peer en Sonja
Za 24 mei van der Kraan
LK/Mirjam Verhagen
Let op 's-Middags Zomerfeest
met kliederkerk in Dongen LK/Andreea en Hans
georganiseerd door Jeugd van Peer en Sonja
Zo 25 mei Baronie Breed(JBB)* LK/Oppas aanwezig | van der Kraan
Zo 1 juni IK/Wendy van Oostenbrugge
Zo 8 juni JK/LaRose Kifu
Zo 15 juni GK/Nynke Cnossen
Zo 22 juni MEK/Ellen van Hooijdonk
LK/Sonja van der Kraan LK/Andreea en Hans
/Overstapviering met van Peer en LaRose
Zo 29 juni aansluitend kinderuitje/Allen LK/Oppas aanwezig | Kifu
6julit/m 17 aug
romervakantie/geen
kindernevendienst
Zo 24 aug IK/Startzondag/ ......c.......
*Zie nadere informatie hierover
in de aparte uitnodiging.
Locaties GK = Laurentiuskerk - Ginneken | JK = lohanneskerk MEK = Markuskerk Grk = Grote Kerk LK = Lucaskerk

DANK U VOOR HET
MOOIE WEER EN..




Vieringen 6 juli t/m 31 augustus

Protestantse Gemeente Breda
U kunt onze vieringen ook digitaal volgen via de website
van de PGB: www.pknbreda.nl/actueel/vieringen

Lucaskerk, Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur

06 jul: Lucaskerk gesloten, PGB-brede zomerdienst in de
Grote Kerk, Pastor T. Fraanje, aanvang 10:00 uur

13 jul: Lucaskerk gesloten, zomerdienst in de Grote Kerk,
Ds. H. ten Thije, aanvang 10:00 uur

20 jul: Lucaskerk gesloten, zomerdienst in de Grote Kerk,
Ds. B. Kuipers (Rotterdam), aanvang 10:00 uur

27 jul: Pastor H. Berflo in de Lucaskerk, gezamenlijke
viering met Markuskerk

3 aug: Lucaskerk gesloten, zomerdienst in de Grote Kerk,
Ds. T. Rijken, aanvang 10:00 uur

10 aug: Lucaskerk gesloten, zomerdienst in de Grote Kerk,
Ds. T. van Prooijen en Pastor B. Hendriksen, aanvang 10:00
uur

17 aug: Lucaskerk gesloten, zomerdienst in de Grote Kerk,
Dhr F. Ploum, aanvang 10:00 uur

24 aug: Ds. T. van Prooijen in de Lucaskerk, gezamenlijke
viering met Markuskerk

Markuskerk, Hooghout 96, aanvang 10:00 uur

06 jul t/m 17 augustus: Geen vieringen in de Markuskerk.
Voor informatie over de gezamenlijke vieringen: zie
Lucaskerk hierboven of de poster "Zomerdiensten in de
Grote Kerk" op pagina 14.

31 aug: Ds. W. Bisschop in de Markuskerk, gezamenlijke
viering met de Lucaskerk

Johanneskerk, Dreef 5, aanvang 10:00 uur

06 jul: Johanneskerk gesloten, PGB-brede zomerdienst in
de Grote Kerk, Pastor T. Fraanje, aanvang 10:00 uur

13 jul: Ds. O.E. Bottenbley (Drachten)

20 jul: Ds. A. Liefting (Houten)

27 jul: Ds. M.G. Wagenvoorde

03 aug: Ds. M.G. Wagenvoorde

10 aug: Johanneskerk gesloten, zomerdienst in de Grote
Kerk, Ds. T. van Prooijen en Pastor B. Hendriksen, aanvang
10:00 uur

17 aug: Ds. M. G. Wagenvoorde

24 aug: Pastor T. Fraanje

31 aug: voorganger nog onbekend

Oec. Taizé vieringen Michaelkerk
Hooghout 67, 19:00 uur
Geen vieringen in deze periode,

Protestantse Gemeente Ginneken
Duivelsbruglaan 1, aanvang 10:00 uur

06 jul: Ds. T. van Prooijen

13 jul: zomerdienst in de Grote kerk

20 jul: zomerdienst in de Grote kerk

27 jul: zomerdienst in de Grote kerk

03 aug: zomerdienst in de Grote kerk

10 aug: zomerdienst in de Grote kerk

Voor meer info over de zomerdiensten, zie poster
"Zomerdiensten in de Grote Kerk" op pagina 14.
17 aug: Ds. H. Spoelstra (Almere)

24 aug: Ds. K. Blei (Haarlem)

31 aug: Ds. K. Blei (Haarlem)

PKN Gemeente Eglise Wallone Breda
Waalse kerk, Catharinastraat 83, 11:00 uur. Vieringen in het
frans op de 2e en 4e zondag van de maand

Geen vieringen in deze periode.

Remonstrantse Gemeente Breda
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 of Stadserf 3, 10:30 uur.
Vieringen elke 4e zondag van de maand

03 aug: zomerdienst in de Grote kerk

Doopsgezinde Gemeente Breda
Dorpshuis 't Klooster, Jack van Gilsplein 1 Bavel, 11:00 uur
03 aug: zomerdienst in de Grote kerk

31 aug: startzondag van 11:00 - 15:00 uur

Ekklesia Breda

Vieringen op de e en 3e zondag van elke maand in de
Lutherse kerk, Veemarkstraat 11, Breda, om 10:30 uur
06 jul: Dhr. F. Ploum

17 aug: zomerdienst in de Grote Kerk, Dhr. F. Ploum

Oecumenisch Coventry gebed

Elke eerste vrijdag van de maand, van 12:00- 12:30 uur in de
Stiltekapel van de Grote Kerk Breda

01 aug: Grote Kerk

Zorgcentra en Amphia

Ruitersbos, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 16:00 uur
18 jul: Ds. 5. Nieuwenhuizen

15 aug: Mw. L. van der Wel

Elisabeth, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 14:00 uur
01 aug: Ds. 5. Nieuwenhuizen

Breedonk:
Geen vieringen in deze periode.

De Leystroom, vieringen vrijdagmiddag, aanvang 14:00 uur
18 jul: thema Vakantie
15 aug: thema Zomer

Zuiderhout, cecumenische viering donderdagmiddag in de
kapel, 15:00 uur
28 aug: voorganger onbekend

Thebe Aeneas

Er zijn geen vieringen in Aeneas. Als u contact wilt met de
geestelijk verzorger, kunt u bellen met pastor J. Schilling
(06-2047 6710).

Amphia, Molengracht Ereda
Er zijn geen vieringen in het Amphia ziekenhuis. Wanneer u

een beroep wilt doen op de geestelijk verzorgers, kunt
bellen via de Receptie (076-5951000) en vragen naar de
dienstdoend geestelijk verzorger.
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Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.l.v. de dominee.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “Ik
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De dominee heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik h66p dat er
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator.

Hier zie je de kerk A, het plein B, de straat C,
het bos D en de zandverstuiving & waar het

bovenstaande verhaal zich ufSpeelt. Alle drie

groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) zijn vertrokken vanuit A, de kerk.
EN ook weer teruggekomen bij A, Maar welke

route heeft elk groepie afgelegd? Kun jij met
drie Kleuren stift de route erin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), cammmne

* de Jongeren (met geel) a—=

« Kik en de Muizen (met blquw)?

Na afloop weet Jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste,

‘%‘ Pelgrims van hoop &

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
dominee, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de dominee, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt hadp!” “Hm. Hépelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden
de jongeren een topidee

en hoe dat kwam!

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen naar de apostelen toe.

Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade
geest in zich hadden. bie werden allemaal beter gemaakt.
Er werden zeffs zieken buiten op straat gelegd, op
draqgbedden en slaapratten. Ze hoopten dat Petrus

voorbi) zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden , &

door zijn schaduw. Uit het boek Handelingen 5i15-16 BGT

¢ Oplossing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA;
Jongeren ABCDEDCBABCDCBA (want ze zijn nag een keer op
en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en |ekkers te halen.



